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Door de liefde alleen 
Start een ieder zijn reis 
Op naar een paradijs 
Door de duisternis heen 
 
Door de liefde alleen 
Klinkt er plots een duet 
Op een teder ballet 
Valt de tijd plots uiteen 
 
Door de liefde alleen 
Voelt een adem vertrouwd 
Klinken woorden als goud 
En geloof je meteen 
 
Door de liefde alleen 
Worden wond’ren verricht 
In het hemelse licht 
Overal om je heen 
 
Door de liefde alleen 
Door het schoonste gezicht 
Door het sterkste gedicht 
Blijken twee plots´ling één 
 
Door de liefde alleen 
Krijgt de dag zijn gewaad 
Ligt er zonlicht op straat 
Staan er namen in steen 
 
Door de liefde alleen 
Klinkt het hoopvolle woord 
Als geschenk aan dit oord 
Wordt het blauwe sereen 
 
Door de liefde alleen 
Is geen haartje spijt 
Dat je wachtte, altijd 
Tot de hemel verscheen 
 
Door de liefde alleen 
Vecht een mens voor zijn recht 
Worden wegen gelegd 
Ook al zie je er geen 
 
 



Door de liefde alleen 
Als het net niet vergaat 
Van soldaat tot soldaat 
Blijft de aarde bijeen 
 
Mijn vriend, de wereld wacht 
Pak de hand die ze geeft 
Je ontvangt alle macht 
Als alleen de liefde leeft 


